
                                            
FOTOGRAFIE 

 
‘EEN VREEMDE WERELD OM MIJ 

HEEN’  
 
Het zijn rare tijden. Door het coronavirus leven we in een wereld die er 
anders uitziet. Hoe breng jij je tijd door in quarantaine? Hoe is het om 
zoveel thuis te zitten en om buiten1,5 meter afstand te moeten houden? 
Wat vind je heel vervelend in deze tijd? Of heeft het juist ook leuke 
kanten? En wat voor dingen zie je op straat die heel anders zijn?  
 
Benodigdheden: 

 Digitale fotocamera, IPad of telefoon waarmee je kunt fotograferen 

 Eventueel een snoertje om de foto’s op de computer te kunnen 
zetten. 

 
MAAK EEN KEUZE UIT DE VOLGENDE 2 OPDRACHTEN. 
(je mag ze natuurlijk ook allebei doen)  
 
OPDRACHT 1:  
Ga met je camera de straat op en zoek ongebruikelijke gebeurtenissen. 
Dat kunnen voorvallen zijn tussen mensen, met mensen, maar je kan er 
ook voor kiezen om de sfeer in de stad te fotograferen die typerend is 
voor deze bizarre coronatijd. Het mogen natuurlijk ook grappige 
momenten zijn!  
Kies uiteindelijk de beste 5 foto’s uit.  
 
OPDRACHT 2: 
Fotografeer situaties thuis waaraan je duidelijk kan zien dat het deze 
periode van quarantaine is. Kies de beste 5 foto’s uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
EEN PAAR VOORBEELDEN: 
 

   
 
 

 
 

   
 
  



WAAR MOET JE OP LETTEN:  
 

- Vergeet niet 1,5 meter afstand te houden van volwassenen. 
- Houd je camera of telefoon goed stil als je een foto maakt. 
- Maak foto’s van dichtbij en verderaf. 
- Zorg dat er genoeg licht is. 

 
ALS JE HET LEUK VINDT KAN JE JE GEMAAKTE FOTO’S AAN MIJ 
LATEN ZIEN. 
MAIL ZE NAAR: info@elsbethstruijkvanbergen.com 
JE KRIJGT ALTIJD EEN BERICHT TERUG! 
WE WILLEN DE MOOISTE FOTO’S GRAAG ONLINE ZETTEN. 
JULLIE KRIJGEN DAAR NOG BERICHT OVER ALS HET ZO VER IS. 
 
 

VEEL SUCCES!  
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